
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrafenis Zuster Anneke, 13 februari 2018 

 

Het kunnen zorgen voor anderen gaf vervulling aan het leven van  Zuster Anneke. Het was 

haar levensdoel, haar levensgebed. Hierin kon zij tot uiting laten komen wat zij te geven had, 

de hartelijkheid en liefde die in haar was.  

Soms was het voor haar moeilijk om niet te veel te geven, om tussen geven en ontvangen 

een evenwicht te vinden. Ze liet zich wel eens ontvallen dat bijvoorbeeld de zorg voor haar 

medezuster José teveel voor haar was. Mensen die haar klacht niet precies begrepen 

probeerden haar dan te overtuigen dat het misschien beter was om wat minder te zorgen, 

maar dat viel niet in goede aarde.  

“Ik laat José nooit in de steek, nee dat kan ik niet”.  

Minder zorgen, ook al was het soms teveel, was voor Anneke niet mogelijk. 

 

Op de foto achterin het boekje ziet u zuster Anneke samen met zuster José. Het loopt al 

tegen de avond en samen bidden ze het avondgebed. Het was ontroerend om te zien hoe 

ze, heel ingetogen en afgestemd op elkaar,  hun teksten baden. Een heilig moment om bij 

aanwezig te mogen zijn.  

 

Dag zuster Anneke, bedankt voor al het goede dat u op uw heel eigen wijze, op uw heel 

eenvoudige wijze aan onze gemeenschap hebt gegeven. Dank voor uw liefde, voor uw 

toewijding en uw zorg.  

 

 

Jos Bollen 

 

 


