
“Geen mens ter wereld is zo rechtvaardig 
dat hij alleen maar het goede doet  
en nooit het kwade…”

    Prediker 7: 20-22

Bedroefd delen wij U mee dat is overleden onze medezuster, zus, schoonzus, tante

Zuster Jo Robben
Johanna Mathea Francisca

¶ Loon op Zand, 30 september 1935                                              † Boxtel, 19 maart 2022

Lid van de Congregatie van Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Afgelopen zaterdagmiddag is Zuster Jo, in alle rust en in het bijzijn van een medezuster, 
op haar kamer in het Wereldhuis overleden. Zij was onze jongste zuster, maar al een 
paar weken bedlegerig en verlangde ernaar om naar de Heer te gaan. Haar familie heeft 
gelukkig nog afscheid van haar kunnen nemen. Helaas is haar broer Kees enige weken 
hiervoor gestorven. Nu zijn ze weer samen.

Zuster Jo was een lieve en betrokken zuster, die altijd veel verhalen over Afrika kon 
vertellen. Ze was ruim dertig jaar een bevlogen kleuterleidster in Tanzania en heeft 
ook andere kleuterleidsters daar opgeleid. Terug in Nederland ging ze scholen af om 
kinderen hier te vertellen over Afrika. Lieve Jo, we zullen je missen. 

Namens de Missiezusters van OLV van Afrika               Familie Robben
Marina van Dalen, bestuurscoördinator                 Wereldhuis, 
Molenhof 3.04                   Boxtel
5281 AG Boxtel

De Plechtige Uitvaartmis vindt plaats op donderdagmiddag 24 maart om 13.30 uur in 
de kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Daarna zullen we 
Zr. Jo begeleiden naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1  
te Boxtel. Vooraf is rouwbezoek mogelijk op woensdagavond 23 maart van  
19.00 tot 19.45 uur in de rouwkamer van Bijnen Uitvaartzorg op Liduina, Liduinahof 35 
te Boxtel. 

Na de teraardebestelling bent u uitgenodigd voor de koffietafel in restaurant De Evenaar  
in het Wereldhuis.


