
‘Maar ik weet dat God, die Liefde is, 
 altijd met mij heeft meegetrokken’. 

Helaas moeten wij u berichten dat heden  
op 88-jarige leeftijd is overleden, onze medezuster en zus 

Riek Freijse
✩ Oisterwijk, 20 mei 1933             † Nuland, 27 juli 2021

Lid van de Congregatie van Missiezusters  
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Na een ongelukkige val en een kort ziekbed is Witte Zuster Riek overleden in  
St. Jozefoord te Nuland. Ingetreden in Maarn in 1959, deed zij haar eerste gelofte in 
1961 in Esch. Na enkele jaren in Engeland, werd zij in 1965 uitgezonden naar Afrika. 
Zij heeft als missionaris 25 jaar gewerkt in Tanzania op diverse missieposten en in 
verschillende functies: als administratrice, huishoudlerares, gastvrouw en pastoraal 
werkster. Dit ging met ups en downs, zoals ze zelf schreef. 

Voor Riek was het niet altijd gemakkelijk om in een communiteit te leven, noch in 
Afrika noch in Nederland. Na Sterksel en Den Bosch, verhuisde ze uiteindelijk naar 
Nuland, waar ze vanaf 2005 met veel plezier gewoond heeft. In Jozefoord heeft ze heel 
wat afgelopen met haar Mercedes-rollator. Wij danken afdeling Leonarda voor hun 
goede zorgen. 

Moge Riek rusten in Eeuwige Vrede bij de Heer. 

Missiezusters van OLV van Afrika-NL                                                  Familie Freijse
Mw. Marina van Dalen, Coördinator                                      St.Jozefoord, Nuland
Molenhof 3.04       
5281 AB  Boxtel

De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdagmiddag 3 augustus om 13.30 uur in de 
kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Aansluitend volgt de 
teraardebestelling op Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1 te Boxtel. 

Vanwege de coronamaatregelen kan er helaas geen koffietafel plaatsvinden. 


