“Wees voor ons een veilige gids, Maria, leid
ons langs veilige wegen, naar plaatsen waar
:‘\} de hemel de aarde raakt”

Maria ten Hemelopneming

Na een kort ziekbed is afgelopen maandagnacht overleden onze medezuster, zus,
schoonzus, tante en nicht

Oliviera Maria Anna Barbara van Mierlo

Zuster Barbara-Maria
s De Bilt, 11 oktober 1934 T Boxtel, 31 oktober 2022

Lid van de Missiezusters
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Vlak na haar 88e verjaardag zagen we de krachten van Zuster Oliviera langzaamaan
verminderen. Na een kort ziekbed is zij tenslotte midden in de nacht om 0.30 uur
overleden in het bijzijn van haar trouwe vrijwilligster.

Vanwege haar zwakke gezondheid is Oliviera maar kort als missionaris in Afrika
geweest en heeft zij meestentijds in Nederland doorgebracht. Hier heeft zij zich nuttig
gemaakt als verpleegster en op de pastorie in Lithoijen. Wij kennen haar als een lieve,
zachtaardige, vrolijke en dankbare vrouw, die genoot van muziek en gezelschap.
Zij heeft ons veel vreugde geschonken met haar geestige opmerkingen en wij zullen
haar zeer missen. Moge zij rusten in Vrede.

Namens de Missiezusters van OLV van Afrika Familie van Mierlo
Marina van Dalen, bestuurscodrdinator Wereldhuis, Boxtel
Molenhof 3.04

5281 AG Boxtel

De Plechtige Uitvaartmis vindt plaats op woensdagmiddag 9 november om 13.30
uur in de kapel van het Wereldhuis, Achterberghstraat 18, 5281 AB Boxtel. Daarna
begeleiden we Zuster Oliviera naar haar laatste rustplaats op Begraafplaats Munsel,
Kastanjelaan 1 te Boxtel. Hierna bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan
de koffietafel in Restaurant De Evenaar in het Wereldhuis.

De collecte tijdens de dienst is voor een Witte Zuster-project in Afrika.



