
Dank voor uw medeleven en gebed.

www.wittezusters.nl



In herinnering aan

Anna Brigitta de Koning
Anna (Annie) Christina

✩ Voorburg, 20 februari 1935 
Professie, 15 augustus 1959 
† Boxtel, 14 februari 2024

Lid van de Congregatie van Missiezusters  
van Onze Lieve Vrouw van Afrika

Annie kwam uit een groot gezin met tien kinderen, ze was 
het eerste meisje. Vanwege de oorlog en tegenvallers in het 
tuindersbedrijf, moest ze al vroeg van school en thuis gaan 
helpen. Ze deed een naaicursus en nog 4 maanden Mulo. 
Een pastoor wilde dat ze bij hem in de huishouding kwam, 
maar Annie wilde liever intreden bij de Witte Zusters 
en naar Afrika. In 1959 ging ze naar het internationale 
vormingsjaar in Algiers en deed daar haar Eerste Gelofte. 
Ze assisteerde in het ziekenhuis en kreeg meteen paratyfus. 
Verzwakt keerde ze terug naar Nederland. 

Na enige tijd werd ze gevraagd als kok op landgoed 
Eikenhorst, tegenover het moederhuis Sancta Monica. Ze 
deed een kokscursus en kookte ook nog enige jaren voor het 
noviciaat in Esch. Maar dit was niet haar roeping, ze wilde 
naar Afrika. Gelukkig werd ze in 1966, na haar Eeuwige 
Professie, benoemd voor Mwanza en ging lesgeven op 
de middelbare school in huishoudkunde en koken. Dit 
heeft ze ruim 20 jaar gedaan naar volle tevredenheid. Ze 
stimuleerde de meisjes om door te leren.

In 1990 werd ze gevraagd door de Tanzaniaanse regering 
om vanuit Caritas cursussen voor vrouwen op te zetten: 
naailes, leren over gezonde voeding, hygiëne en zelf-

ontwikkeling. Daarnaast bleef ze parttime aan de 
huishoudschool verbonden. Toen dit stopte, bleef Anna 
Brigitta zich echter inzetten voor meisjes en vrouwen 
op allerlei plekken. Omdat ze een groot netwerk had in 
Mwanza en oud-studenten en andere donateurs haar 
hielpen, kon ze van alles organiseren voor mensen 
in nood. Ze ging naar de leprozenkolonie om eten te 
brengen, ze zorgde voor schoolgeld en beurzen, ze 
schonk naaimachines aan vrouwen om zelfvoorzienend 
te worden enz. Ook ondersteunde ze twee Montessori-
kleuterscholen. Albinokinderen hadden een speciale plek 
in haar hart, omdat ze vaak buitengesloten werden. Tijdens 
de aidsepidemie en ook daarna, was ze betrokken bij het 
Shalom Care House, samen met medezuster Corrie Vork. 
De vele aidswezen grepen haar zeer aan. 

Omdat haar gezondheid achteruitging en ze inmiddels 
al boven de 80 was, moest ze in 2020 definitief terug naar 
Nederland. Ze kwam vlak voor de coronaperiode en kon 
pas na enige maanden in haar flat op de Molenhof, waar ook 
andere Witte Zusters woonden. In de tussentijd logeerde ze 
bij broer Frans. Vanuit Boxtel had ze nog dagelijks contact 
met de mensen in Mwanza. Het integreren in Nederland 
verliep moeizaam, al was ze blij om haar familie vaker te 
zien. Ze tobde met haar gezondheid en kreeg steeds meer 
pijn en beperkingen. Uiteindelijk verhuisde ze vorig jaar 
naar het Wereldhuis, waar ze betere verzorging kreeg. 

Anna Brigitta was een sterke vrouw met een groot door-
zettingsvermogen. Ze kwam tot op het laatst op voor de 
vrouwen en meest kwetsbaren in Afrika. Het was uitermate 
moeilijk voor haar om haar werk daar los te laten en haar 
missie op te moeten geven. Ze heeft echter gegeven wat 
ze kon en vele mensen in Mwanza zullen haar blijvend 
gedenken. Helaas heeft ze haar 89e verjaardag en haar 65e 
Professiejubileum niet meer mogen vieren. Anna Brigitta, 
rust zacht in de Vrede van de Heer. 


