
In Memoriam Zr Riek van Dijk, zoals voorgelezen op haar uitvaart 3 
juli 2025 in de kapel van het Wereldhuis in Boxtel 

Zuster Riek is geboren in Zwollekerspel (bij Zwolle) in een gezin met 7 
kinderen. Volgens haarzelf heerste er echt een missiegeest in hun huis. 
Er stonden missiebusjes en vaak kregen ze brieven van missionarissen. 
Hierdoor ontstond bij Riek ook het verlangen om naar de missie te 
gaan. Zo kwam ze bij de Witte Zusters terecht. Haar Mulodiploma 
kwam daarbij goed van pas.  

In 1950 trad ze in in Maarn, daarna naar klooster Sancta Monica in Esch 
waar ze in 1952 haar Eerste Gelofte deed. Ze deed een 
vervolgopleiding voor lerares huishoudkunde bij de Zusters JMJ in Den 
Bosch en aanvullend nog een naailerares-opleiding bij de Zusters 
Franciscanessen in Veghel. Na een cursus Engels in Liverpool, was ze 
klaar om in 1959 benoemd te worden voor Tanzania.  

Riek, toen nog Zr Christophora geheten, voelde er zich vrijwel 
onmiddellijk thuis. Ze vond het heerlijk om een andere cultuur te leren 
kennen en in een internationale communiteit te leven met andere 
zusters. Ze leerde Ki Swahili in Mwanza en ging vervolgens lesgeven in 
Kashozi en Ndala aan de huishoudschool. Haar doel was om de meisjes 
en vrouwen verantwoordelijkheid, toewijding en plichtsbesef bij te 
brengen voor hun toekomstige taak in gezin, maatschappij en kerk, 
zoals ze het zelf formuleerde.  

In 1961 werd Tanganyika de onafhankelijke republiek Tanzania o.l.v. 
President Nyerere en gebeurde er veel. Het was een tijd van 
verandering en vooruitgang. De scholen werden genationaliseerd en 
intercultureel voor katholieken, protestanten en moslimkinderen. Er 
was een goede onderlinge samenwerking en vertrouwen tussen kerk en 
staat van waaruit de toekomst van Tanzania kon worden opgebouwd, 
een land zonder stammenstrijd en zonder oorlog en geweld. In 1973 
werden ook de laatste scholen overgedragen en waren er genoeg 
Afrikaanse leiders om het werk voort te zetten, precies zoals Kardinaal 
Lavigerie het bedoeld had.  

Riek wilde na haar werk op het Teachers Training Centre (kweekschool) 
graag met de vrouwen van de catechisten werken, maar het Generaal 
bestuur van de Congregatie had een andere opdracht voor haar. Ze 
werd benoemd tot lid van het Provinciale Team in Kipalapala, wat ze 



zes jaar zou blijven doen. Na een knieoperatie in Nairobi, maakte ze 
een carriereswitch en volgde ze een pastorale opleiding in Eldoret, 
Kenia. Ze startte ze een nieuw apostolaat in Nkundi, Tanzania. Ze 
begeleidde de catechisten in de verschillende dorpen in de omgeving 
en deed veel aan huisbezoek en godsdienstonderricht. Het waren 
prachtige jaren, zo omschreef ze.  

Helaas kreeg ze in ’83 gezondheidsproblemen waardoor ze gedwongen 
terug moest naar Nederland. Ze woonde in Huize Steenwijk in Vught bij 
de Fraters van Tilburg en in Sancta Monica in Esch, waar ze vervolgens 
overste werd. In 1990 hoorde ze uiteindelijk dat ze MS had, waardoor 
haar wereld instortte. Ze kon niet meer terug naar Afrika. Na een 
seniorensessie in Frascati bij Rome, kreeg ze een ingeving die haar 
leven toch weer zinvol maakte: ze ging bijbelgroepen opstarten en 
begeleiden. Dit heeft ze met heel veel plezier 12 jaar gedaan en het 
heeft haar erg verrijkt.  

In 2004 verhuisde ze naar Klooster Terhaghe in Eindhoven samen met 
een aantal medezusters, omdat het huis in Esch gesloten werd. Riek zei 
dat ze overal missionaris kon zijn. In 2020 verhuisde ze naar het 
Wereldhuis in Boxtel, omdat de zusters uit Eindhoven meer zorg nodig 
hadden. In 2022 hebben we hier uitgebreid haar 70e professiefeest 
gevierd.  

Zuster Riek was een zeer aimabele zuster, die heel nuchter, 
evenwichtig en verstandig was. Ze had een duidelijke visie en rotsvast 
geloof in de doelen van de Congregatie en waarin een Witte Zuster zich 
kon onderscheiden. Ze stond voor soberheid, rationaliteit, mededogen 
en ging altijd op bezoek bij zusters die dat nodig hadden. Heel jammer 
was dat ze op het eind van haar leven zoveel pijn kreeg dat het zelfs 
voor haar ondraaglijk werd. Ze was echt een bikkel, maar nu was de 
grens van haar lichaam en haar ziekte bereikt. Op bewuste wijze heeft 
ze afscheid genomen van haar medezusters en familie en is vervolgens 
op woensdagochtend in alle rust gestorven in het bijzijn van Marie-
Louise. Dat zij in de Eeuwige Vrede van de Heer mag rusten. Wij gaan 
je missen, lieve Riek. 


